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  ‘Jong geleerd’ achter het orgel is met grote 
  toewijding nog steeds ‘oud gedaan’! 
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Jaargang 15, nummer 5 
Redactie: 
Ied van Baren 
Marcella Grob 
Han Langeveld 
Wil Langeveld 

 
Het niet vermelde couplet 
Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag moest ik als 
‘toetsenist’ tot slot, van lied 641 (Jezus leeft en ik met 
Hem) de coupletten 1, 3 en 4 begeleiden. Maar door 
een misverstand(je) verscheen op een gegeven 
moment ook couplet 2 op de beamer. Dus volgde er 
nog een ‘toegift’ van uw orgelbespeler! 
Maar waarom zouden we eigenlijk couplet 2 niet 
zingen? Ik geef hierbij eerst de tekst weer van couplet 
2: Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven. En 
ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, -dit is al waar ik op bouw. 
Navraag leerde mij dat het probleem van dit couplet zit 
in de regel ‘eeuwig heersen, eeuwig leven (en dan 
vooral het eeuwig heersen). Nu denk ik wel dat alle 4 
de coupletten van dit lied onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn (couplet 1 de opstanding, couplet 2 de 
heerschappij van Christus, couplet 3 onze 
verbondenheid met Jezus en couplet 4 wij vertrouwen 
ons toe aan Jezus en onze dood wordt de toegang tot 
het leven - Jezus leeft en wij mogen daar ook naar 
uitzien). Maar de woorden ‘eeuwig heersen’ waar 
hebben die dan betrekking op? Let wel, ik redeneer nu 
als leek...maar volgens mij moeten we het woord 
‘heersen’ hier niet als een negatief begrip zien.  
Ergens lees ik dat het woord ‘heersen’ ook in 
vriendelijke zin kan worden toegepast. Zoals in het 
couplet al weergegeven zullen we heersen aan Hem 
(Jezus) gelijk, dus kunnen we het heersen ook 
beschouwen als een vorm van ‘zorgen’! En dan staat er 
in couplet 2 dus eigenlijk eeuwig zorgen (over al wat is 
gegeven), eeuwig leven. Couplet 2 van lied 641 stond 
op Hemelvaartsdag niet op de liturgie maar we zongen 
het toch...! En eigenlijk denk ik nu achteraf dat het zo 
moest zijn. Lied 641 was zo voor ons een volmaakt 
geheel! 
Han  
 
 

Kopij inleveren voor het juli - augustus nummer  
uiterlijk woensdag 17 juni 2026. 
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 

Foto voorblad: Jaap de Wit 
Maartje Knol achter het orgel tijdens een ‘vier je verjaardag in de kerk’ 
bijeenkomst. 
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Signaal: Over bloemen gesproken.  
Mattheüs 6 : 28,29:  “Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg 
jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen”. 
 
Menigeen zal dit voorjaar genieten van zijn/haar bloemen in de tuin  

en van de wilde bloemen langs de weg. In ‘het veld’ zijn de bloemen  

grotendeels verdwenen. Toen ik klein was plukten wij op zondag grote  

bossen wilde bloemen in de weilanden. Het lijkt erop dat ook Jezus  

genoot van de bloemen die hij zag in het veld, hij had er ‘oog’ voor en  

hij gebruikte ze als voorbeeld om iets uit te leggen. 

In onze kerk staan áltijd bloemen en tijdens de speciale vieringen,  

zorgen de medewerkers van de bloemencommissie voor prachtige  

bloemstukken. Rond het Paasfeest werd het bloemstuk wekelijks en  

in de Stille Week, dágelijks, aangepast.  We mogen blij zijn met de gemeenteleden die ons elke keer weer weten te 

verrassen met bloemstukken die ook nog een betekenis hebben!  

Kortgeleden werd door de nieuwgevormde expositiecommissie een oproep gedaan om iets moois ‘met bloemen’ 

aan te leveren om dat tentoon te gaan stellen in de Ontmoetingsruimte.  Ik weet niet of er respons op is gekomen … 

ben benieuwd! 

Over welke bloemen Jezus het had, weten we niet. Er bloeiden en bloeien veel soorten bloemen in het land Israël. In 

Galilea duiken in het voorjaar overal anemoontjes op.                     

In de bijbel worden meerdere planten en bloemen genoemd.  

Planten zijn van betekenis geweest voor de openbaring van  

Gods grootheid. Ik beschrijf er een paar. 

De Acacia kan wel negen tot twaalf meter hoog worden.  

De geurige wit/gele bloemen groeien in groepjes aan de  

takken. Er werd acaciahout gebruikt voor de tabernakel  

en voor de ark van het verbond.  

Koriander. In Exodus 16:31 staat dat het volk van Israël  

het voedsel in de woestijn ‘manna’ noemde. Het léék op het zaad van de Koriander, maar dan wit, en het smaakte 

zoet. Koriander groeit in Israël net zo snel als onkruid. De plant heeft een sterke geur, maar wordt vooral gekweekt 

voor zijn zaden. Die zaden groeien in een klein bolletje ter grote van een peperkorrel aan de plant en worden 

gebruikt als kruid en als medicijn. 

Mirte, In Nehemia 5:15 wordt gesproken van de olijfboom, de palm en andere loofbomen en ook van de mirte. De 

mirte is familie van de eucalyptus. De aromatische plant is groenblijvend. Hij bloeit met sneeuwwitte bloesems, 

waarna er donkere besjes ontstaan die eetbaar maar niet lekker zijn.                                                                                                                 

Lelie van de Saron, In Hooglied 2:1 staat “ Ik ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal’. Waarschijnlijk is 

de lelie (of roos) van Saron afkomstig uit de familie van de tulp. Jezus wordt in een bekend lied beschreven als de 

‘Roos van Saron’.                                                                                                                     

Welke bloemen Jezus zag ‘in het veld’ weten we niet. Maar hij zág ze wel en negeerde niet de schoonheid van de 

door God geschapen schepping! 

   

Sippy Klercq  
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Vieringen juni 2026 
 
Zondag 7 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. W.G. de Wit, IJsselstein 
Ouderling van dienst: Elsbeth Barnard  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  Diaconie 
Er is peuteroppas, kinderkerk en tienerdienst 
 
Zondag 14 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Annemarie Verweij  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Voedselbank Oudewater 
Uitgangscollecte: PGO / Liturgiecommissie 
Er is peuteroppas en kinderkerk 
Bijzonderheid:  1e keer Heilig Avondmaal 
 
Zondag 21 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. M. Sillevis Smitt, 

Montfoort  
Ouderling van dienst: Nico de Groot 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  KiA / Binnenlands Diaconaat -    
                        Nederland - Geef vluchtelingen een thuis 
Er is peuteroppas en kinderkerk 
 
Zondag 28 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. M.J.W. Brederoo, 

 
IJsselstein 

Ouderling van dienst: Elsbeth Barnard 
 
 
 
Overige vieringen: 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
  5 juni  19.00 uur pastor Huub Spaan    
12 juni  19.00 uur  ds. Roelof de Koning Gans 
19 juni  19.00 uur pastor Huub Spaan    
26 juni  19.00 uur mevr. Sippy Klercq-Hofstra 
 

 

 

Na afloop van de zondagse erediensten is er altijd 
gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderling van dienst: Elsbeth Barnard    

1e collecte:  Algemeen kerkwerk   

2e collecte:  PGO / Bloemencommissie 

Er is peuteroppas en kinderkerk 
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Juni 2026                Bron: Nederlands - Vlaams Bijbelgenootschap 

 

maandag 1 juni     Exodus 34:1-9 

dinsdag  2 juni     Exodus 35:10-26 

woensdag 3 juni     Exodus 35:27-35 

donderdag 4 juni     Matteüs 8:2-13 

vrijdag  5 juni     Matteüs 8:14-22 

zaterdag 6 juni     Matteüs 8:23-34 

zondag  7 juni     Matteüs 9:1-17 

maandag 8 juni     Matteüs 9:18-34 

dinsdag  9 juni     Psalm 50 

woensdag 10 juni     1 Samuël 20:1-11a 

donderdag 11 juni     1 Samuël 20:11b-23 

vrijdag  12 juni     1 Samuël 20:24-34 

zaterdag 13 juni     1 Samuël 20:35–21:1 

zondag  14 juni     Psalm 120 
maandag 15 juni     Matteüs 9:35–10:15 

dinsdag  16 juni     Matteüs 10:16-33 

woensdag 17 juni     Matteüs 10:34–11:1 

donderdag 18 juni     Psalm 37:1-24 

vrijdag  19 juni     Psalm 37:25-40 

zaterdag 20 juni  toonbroden  1 Samuël 21:2-10 

zondag  21 juni     1 Samuël 21:11–22:5 

maandag 22 juni     1 Samuël 22:6-23 

dinsdag  23 juni     Psalm 34 

woensdag 24 juni  Sint Jan   Matteüs 11:2-15 

donderdag 25 juni     Matteüs 11:16-30 

vrijdag  26 juni  toonbroden  Matteüs 12:1-21 

zaterdag 27 juni     1 Samuël 23:1-13 

zondag  28 juni     1 Samuël 23:14-28 

maandag 29 juni     1 Samuël 24:1-23 

dinsdag  30 juni     Psalm 57  
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Impressie van de Kerkenraadsvergadering d.d. 6 mei 
2026 
 
Een aantal leden zijn afwezig door prettige (vakantie) 

en minder prettige (ziekte) redenen, maar we zijn met 

voldoende mensen om besluiten te nemen en een 

goede vergadering te hebben.  
 

*Kerkdiensten 
-We kijken terug op een indrukwekkende kerkdienst 

over het thema ‘Veilige Kerk’. Er is ook informatie 

gedeeld, die ook terug te vinden is op de website 

Veilige Kerk. Er wordt nagedacht om hier een vervolg 

aan te geven, bv met een thema-avond. Wilt u hier 

verder over doorpraten, dan kunt u Dita of Annemarie 

aanspreken. 

-We kijken vooruit naar een gezamenlijke kerkdienst 

met onze ‘buren’ uit Montfoort en Harmelen op 31 

mei. Een mooi resultaat uit de moeilijke periode 

waarin we vacant waren en de bestuurlijke 

samenwerking met deze zustergemeenten ontstond. 

Fijn om elkaar te blijven ontmoeten, ook als voor ons 

de ‘urgentie’ minder is. 

-We kijken ook al vooruit naar de startzondag en 

startzaterdag: het thema voor het kerkelijk jaar is: 

‘Beweeg mee! Kerk-zijn in het krachtenveld van 

Christus’ Daarvoor zijn twee vragen belangrijk: wat is 

de bron van waaruit je beweegt? En: waar beweeg je 

naartoe? Wij gaan hier de komende tijd verder over 

na denken en dat kan mogelijk ook mooi in het 

nieuwe beleidsplan komen, wat ook voor volgend 

seizoen op het programma staat. 

 

*Pastoraat 
-We bespreken de uren die Rianne heeft voor het 

pastoraat: zij geeft aan dat er nu een betere balans is 

in de agenda, maar dat de tijdsdruk altijd een beetje 

wisselend is. Door bekende zaken, zoals de 40-dagen 

tijd of advent, maar ook door minder planbare zaken. 

Gemeenteleden zijn voorzichtig en bescheiden in het 

vragen van hulp en dat hoeft niet. Er is voldoende 

ruimte, ook in samenspraak met het pastorale team.  

-Buurtpastoraat heeft twee activiteiten 

georganiseerd; het is de bedoeling dat op termijn  

 

iedere wijk een aanspreekpunt heeft en dat we elkaar 

als wijkgenoten kennen. 

 

*Geld 
In mei staan altijd de jaarrekeningen van het CvK en 

de diaconie op de agenda. Het korte nieuws: een 

positief resultaat en allebei goedgekeurd. Iets 

uitgebreider: het Cvk stelt vast dat 2025 een goed jaar 

was: er zijn structureel hogere vrijwillige bijdragen en 

de opbrengsten vanuit de verhuur zijn hoger. 

Daarnaast is er veel bespaard op energie door isolatie, 

slimme meters en discipline bij het verwarmen. Wij 

zijn dankbaar voor de vele trouwe gevers en de vele 

vrijwilligers die dit resultaat mogelijk hebben 

gemaakt. De jaarrekening van diaconie is voor het 

eerst samengevoegd met die van ZWO/KIA; en omdat 

er meer gegeven is, heeft de diaconie ook meer giften 

kunnen doen. Hoe mooi is dat!  

 

*Verlof en vervanging 
-Het verlof van Rianne komt al snel dichterbij, gelukkig 

is er een ambulant predikant beschikbaar.  

Er is een kennismakingsgesprek geweest en er is een 

wederzijdse klik. Het betreft Marjan van der Burg-Los, 

zij heeft veel ervaring als predikant, maar ook als 

ambulant werker. Zij zal vooral de vervanging van het 

pastoraat op zich nemen, maar wil ook -in overleg- 

betrokken zijn bij andere gemeente-activiteiten zoals 

PGO_Plus. Haar aanstelling is voor 16 uur, vanaf 15-6 

a.s. Zij blijft een jaar, omdat Rianne na haar 

bevallingsverlof ook ouderschapsverlof opneemt voor 

1 dag per week. Zo kan Rianne op een goede manier 

terugkomen en vallen er geen gaten in de 

werkzaamheden. Op dit moment wordt de 

administratie geregeld, Marjan zal zich daarna 

voorstellen aan de gemeente. 

 

Een volle vergadering met goed nieuws en veel 

redenen tot dankbaarheid! 

De volledige notulen zijn ter inzage beschikbaar. 

 

Cisca Zwiep 

scriba@protgemoudewater.nl  
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Beeld bij het jaarthema 2026-2027, geïnspireerd op 1 

Kor 12 ‘wij zijn het lichaam van Christus’ 

Doe mij opstaan uit de slaap,  
maak me klaar om Jouw 
nieuwe dag te ontvangen. 

Maak me wakker door Jouw  
morgenlicht geruststellend  
op mijn hand te laten vallen. 

Open mijn ogen, door met Jouw blik 
voorzichtig tussen de wimpers 
van mijn ogen te priemen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open mijn oren, door de fluistering  
van Jouw stem, die zegt: 
Heb vandaag de wereld lief. 

Breng mij in beweging door Jouw Geest,  
die me dat zetje in de rug  
geeft, om uit bed te gaan. 

Doe mij opstaan uit de slaap,  
maak me klaar om Jouw 
nieuwe dag te ontvangen. 

Janneke Nijboer (Op vleugels van verwondering) 
Website: Petrus.nl 

 

 
 

 
KERKELIJK BUREAU van 14 april t/m 12 mei 2026 
  
Wie worden er in juni 2026, 80 jaar en ouder: 
6 juni, Mevr. H. Roersma-Koedoot, C. Valeriusstraat 7 app. K, 3421HN Oudewater 

12 juni, Mevr. L.J. van der Laan-Oosterlee, Oude Singel 56 C, 3421EG Oudewater 

19 juni, Dhr. W. Hoogenboom, Diemerbroek 35 A, 3464HP Papekop 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

 

Overleden: 
Mevr. R. Deelen, Bolwerk 16, 3421NG Oudewater 

 
Verhuisd buiten gemeente: 
Mevr. F.M. Visser van Ambachtsdreef 61, 3421VN Oudewater naar Minkade 51, 3582CE Utrecht 

 
NB 
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl of het 
kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden. 
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Pastoraat
Even terug zongen we in de kerkdienst het prachtige 

lied ‘Als de wind, die waait met vlagen’ (700). In dit 

Pinksterlied wordt uitgebreid gezongen over het 

verrassende werk van de Geest. Het lied laat zich 

(onder andere) inspireren door de beelden van wind 

en vuur, die in de Bijbel verbonden worden met de 

Heilige Geest. Zij* kan op verschillende manieren 

werken in ons leven en in de wereld. De ene keer 

weer anders dan de andere keer. Het terugkerende 

woordje ‘soms’ benadrukt dat. Wonderlijk die 

veelzijdigheid! Dat ze krachtig kan zijn en ook 

kwetsbaar. Overweldigend is, maar ook bescheiden 

als nodig. Zo is dit Pinksterlied tegelijk ook een les 

voor wie het zingt: wat nu is kan ook weer omslaan. 

Het wil onze vaste denkkaders een beetje 

openkrikken. Als je de Heilige Geest altijd maar op één 

manier verwachtte dan zou dat zomaar heel 

bemoedigend kunnen zijn, om haar op een andere 

manier te zien. Misschien ben je groot geworden met 

het idee dat het gepaard moet gaan met spektakel of 

bepaalde kenmerken als je iets van God of zijn Geest 

ervaart. Dat kan. Soms. 

ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 
* Ik gebruik vaak (ook) vrouwelijke voornaamwoorden 

(zij/haar) in het spreken over de Heilige Geest. 

Misschien is niet iedereen daar vertrouwd mee. God 

gaat boven ons denken in 

mannelijkheid/vrouwelijkheid uit. Omdat bijvoorbeeld 

het Hebreeuwse ‘ruach’ vrouwelijk is, voel ik hier in 

het bijzonder de vrijmoedigheid dat eens te 

benadrukken.   

 

Omzien naar elkaar 
Opeens kan het leven zomaar anders zijn. Mevrouw 

Gre van der Dussen moest plotseling afscheid nemen 

van Laura, haar schoondochter.  Laura was getrouwd 

met haar zoon Hans en moeder van haar 

kleinkinderen Shamara en Kevin. Dit verlies is heel 

ingrijpend voor dit gezin en heel moeilijk voor Gre.  

Op 1 mei is Renate Deelen overleden. Renate was 

getrouwd met Wilfred Schoonderwoerd en moeder 

van Floris. Zij is de dochter van Mas Deelen. Na jaren 

van zorg en ziek zijn moesten allen die haar lief waren 

afscheid van haar nemen. Zij zullen haar erg gaan 

missen.  

Als het verdriet groot is of als het leven moeilijk is 

door zorgen, ouderdom of pijn, mogen we dit delen 

met anderen en met God. Je bent niet alleen en we 

mogen alles in de gebrokenheid van het leven bij  

Hem brengen.  

 

Gebed:  

Laat Uw Licht hen voorgaan 

 En Uw Geest hen bijstaan 

 Ga zo met hen mee. 

 Amen 

 
Koffiedrinken in juni 
Op vrijdag 12 juni kunt u weer koffie of thee komen 

drinken in onze kerk. Gastvrouwen zijn dan Ineke van 

der Neut en Carla de Groot. 

Ook op vrijdag 26 juni is er  

weer tijd voor een kopje koffie  

of thee. De gastvrouwen zijn  

Elsbeth Barnard en Ineke  

van der Neut. 

De tijden zijn van 10.00-11.30 uur.  

Komt u ook?  

 

Vier je verjaardag in de kerk 
Vrijdag 24 April waren ruim 30 gemeenteleden 

aanwezig om in de ontmoetingsruimte met elkaar de 

verjaardag te vieren van de 80-plussers. 

Hij of zij die in het eerste halfjaar jarig waren geweest 

kregen een uitnodiging en mochten worden begeleid 

door een introduce. 

Uiteraard zijn we begonnen met het uitblazen van de 

kaarsjes die op heerlijke eigen gebakken taartjes/cake 

stonden te branden. 

Het was een erg gezellige bijeenkomst waarbij 

iedereen met elkaar gezellige onderonsjes had. 

Na koffie werden er diverse drankjes alsmede 

heerlijke (hartige) hapjes geserveerd. 

Als afsluiting hebben we ”uit volle borst” lied 218 

gezongen en vooruitlopend op de verjaardag van 

Koning Willem Alexander het ”Wilhelmus”.  
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Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

Ø Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 

Ø Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 

Ø Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken? 

Wij vernemen het graag van u! 

Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert! 

  Jannie Hoogenboom tel: 06-51814727       en       Dita Aleman tel: 06-42053254 

 

 

 

 
 
 
 

Voor de muzikale begeleiding werd Maartje Knol 

bereid gevonden achter het orgel plaats te nemen. 

Jong geleerd oud gedaan, dit ging haar namelijk nog 

heel goed af.                       

      

Al met al een zeer geslaagde middag. 

Jammer voor diegenen die door omstandigheden niet 

aanwezig konden zijn, hopelijk mogen zij komend jaar 

wel van de partij zijn. 

Lenie en Jaap van der Laan

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van de diaconie 
Dit keer niet zoveel nieuws vanuit de diaconie maar we zijn druk met de voorbereiding voor de Goede Doelen markt 
op 26 september a.s. Deze vindt plaats van 11:00 tot 15:30 uur. 
 
Wat kan u onder andere verwachten: activiteiten voor kinderen, lekker eten en drinken, mooie prijzen te winnen,  
tot nu toe 7 mooie goede doelen en in de avond hebben we een afsluitende gemeenteactiviteit.  
 
De diaconie is tijdens het start weekend niet volledig aanwezig en daarom is er voor gekozen om een leuke 
activiteiten dag te organiseren op 26 september. 
  
Hartelijke groet van de diaconie. 
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Opbrengst collectes april 2026 e.d. 

dag Doel 
april 2026 

Bedrag € 

2 1e Algemeen kerkwerk 140,70 
 2e Avondmaalscollecte 

Hospice 
206,25 

5 1e Algemeen kerkwerk 307,30 
 2e PGO/Plaatselijk 306,75 

12 1e Algemeen kerkwerk 186,10 
 2e Diaconie 268,25 

19 1e Algemeen kerkwerk 197,35 
 2e PGO/PGO_Plus 177,32 

26 1e Algemeen kerkwerk 182,75 
 2e PGO/Bloemencommissie 154,40 
 koffiedrinken april 2026  

5 Bloemencommissie  40,70 
12 Zalencentrum  35,45 
19 Zalencentrum  38,15 
26 Zalencentrum  23,00 

 
Hieronder vindt u de mogelijkheden om giften aan diverse commissies, koffiepotje, VVB en collectebonnen te geven. 

 

U kunt collectes geven: 

- in de collectezak tijdens de dienst 

- via de Ontmoetingskerk-app 

- via het rekeningnummer van de PGO, graag vóór het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke  

  datum(s) of maand én voor welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 

 

Geven aan commissies / doelen: 
- via de PGO-website ‘digitaal loket’ aanklikken en ga naar ‘doelen en acties’ 

- via het rekeningnummer van de PGO met de vermelding om welke commissie het gaat 

 

De bijdrage aan het koffiepotje kan: 

- via contant geld in het koffiepotje of via de QR-code op het koffiepotje, die staat aan de uitgang van zaal 1 

- via de Ontmoetingskerk-app. 

 

Het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2026 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam en 

postcode huisnummer’ kan via het rekeningnummer van de PGO. 

 

Het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel) kan: 
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- via de PGO-website: zie menu via de rechterkolom helemaal onderaan. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en  

  vervolgens direct via iDeal betalen 

- via rekeningnummer van de PGO dan met de mededeling ‘collectebonnen’. 

 

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 

PGO te Oudewater. 

 

Hans Joosse en Elsbeth Barnard (VVB en Solidariteitskas), 

Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken) 

 

 

 
 

 

WERKGROEP KERK EN ISRAËL                                                                                                         

“Vergeten is ballingschap, gedenken is verlossing”(Baal Sjem Tov)                                                                                                 

Hieronder plaats ik de brief van Joanne Nihom uit Israël, die ze schreef op de site van het JNF 
(Joods Nationaal Fonds)  d.d. 7 mei 2026.  Sippy Klercq 	
	
“Lieve	allemaal,	
De	afgelopen	dagen	luisterde	ik	naar	een	podcast	op	NPO1	over	de	Joodse	Raad	
van	Twente.	Tijdens	mijn	vroege	ochtendwandeling,	zeven	dagen	lang,	elke	
ochtend	één	aflevering.	Terwijl	ik	door	de	avocado-	en	bananenboomgaarden	liep	
-	het	is	nog	altijd	onrustig	in	onze	noordelijke	regio	maar	de	alarmen	blijven	op	
dit	moment	stil	en	dus	kan	ik	weer	wat	verder	weg	lopen	-		liet	ik	me	meenemen	
in	een	verhaal	uit	de	Tweede	Wereldoorlog	dat	ik	nog	niet	kende.	
De	podcast	is	bijzonder.	Zorgvuldig	samengesteld,	indringend	en	menselijk.	Hij	
geeft	een	inkijk	in	het	leven	vóór,	tijdens	en	na	de	oorlog.	In	keuzes	die	geen	
keuzes	waren.	In	overleven,	verlies	en	wat	daarna	komt.	Regelmatig	liepen	de	
tranen	over	mijn	wangen.	Door	herkenning.	Door	machteloosheid.	En	ook	omdat	
het	zo	dichtbij	voelt.	Zonder	dat	ik	het	zocht,	legde	mijn	hoofd	steeds	de	
verbinding.	Tussen	toen	en	nu.	Tussen	verhalen	van	toen	en	gesprekken	van	
vandaag.	De	afgelopen	week	kreeg	ik	weer	wat	berichten	uit	Nederland,	van	
bekenden	en	onbekenden,	vol	kritiek,	vol	oordeel.	

	
Ik	ben	geen	politiek	mens	en	dat	wil	ik	ook	niet	zijn.	Maar	wat	me	raakt,	is	hoe	
snel	een	verhaal	één	kant	op	kantelt.	Hoe	makkelijk	het	wordt	om	te	veroordelen	
zonder	stil	te	staan	bij	alles	wat	eraan	voorafging.	Terwijl	ik	luisterde	naar	die	
podcast	werd	iets	wat	ik	al	lang	weet	opnieuw	sterk	voelbaar.	
Dat	het	bestaan	van	Israël,	of	je	er	nu	woont	of	niet,	niet	los	te	zien	is	van	de	
geschiedenis	van	de	jaren	1940-1945.	
Deze	week	was	het	4	mei.	Herdenken.	En	daarna	5	mei.	Het	vieren	van	vrijheid.	
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Twee	dagen	die	dicht	bij	elkaar	liggen,	en	die	beide	een	wereld	aan	betekenis	in	
zich	meedragen.	
Misschien	is	dát	wel	wat	deze	week	me	weer	even	scherp	liet	voelen.	Dat	
herinneren	geen	ritueel	is	voor	één	dag.	En	dat	“nooit	meer”	alleen	betekenis	
heeft	als	we	blijven	proberen	het	hele	verhaal	te	zien,	met	altijd	oog	voor	de	
ander,	ook	al	ben	je	het	niet	met	elkaar	eens.	Maar	blijf	elkaar	zien	en	blijf	naar	
elkaar	luisteren!	
Een	sjabbat	met	veel	sjalom!		Liefs,	Joanne	“		

 
Excursie Nijkerk 
De Werkgroep Kerk en Israël nodigt u uit voor een excursie naar Nijkerk op 13 juni 2026 

Hier bezoeken we het Israël Producten Centrum waar op dat moment een tentoonstelling is: “Dieper dan je denkt” 

Ontdek de wortels van je geloof! 

 
 
We bezoeken ook de Joodse begraafplaats. 

 

Dan gaan we naar het centrum van Nijkerk waar we een Stolpersteine wandeling zullen maken, met persoonlijke 

verhalen erbij. 

Als gebruikelijk zullen we tijd maken voor de koffie en de lunch. 

 

Wilt u uiterlijk 4 juni doorgeven of u mee gaat via het emailadres: kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
Wilt u ook doorgeven of u wilt rijden, tegen vergoeding. 
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De kosten voor dit uitje bedragen € 35, - 

U kunt afrekenen op de dag zelf bij Ied. 

 

Zaterdag 13 juni 2026, vertrek 9.15 vanaf de parkeerplaats van de Plus 

Met vriendelijke groet, kerkenisrael@protgemoudewater.nl 

 
PGO_Plus 
 
- Boekbespreking o.l.v. ds. Rianne Bogerd: ‘Leren geloven met Bonhoeffer’ door Gerard Dekker  
  (uitgeverij Meinema). Data: 27 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni (de laatste datum onder voorbehoud).  
  Aanvang 20.00 uur in zaal 3 van het Zalencentrum. Een bevestiging van uw deelname aan de  
  boekbespreking is noorzakelijk (we gaan uit van een minimum aantal deelnemers van 6  
  personen). U kunt uw deelname bevestigen via het emailadres pgo_plus@protgemoudewater.nl.   
   
  Helaas is het boek thans uitsluitend nog tweedehands verkrijgbaar. Mocht u besluiten om aan de  
  boekbespreking deel te gaan nemen, dan raden we u aan om het boek -tweedehands- aan te  
  schaffen via Bol.com of via boekwinkeltjes.nl. 
  (https://www.boekwinkeltjes.nl/s/?q=leren+geloven+met+Bonhoeffer&t=1&n=1&from=header). 

 

Impressie Primaire Nascholing Predikanten 
Zoals de meesten wel weten volg ik momenteel de Primaire Nascholing voor Predikanten. Dit is een speciaal traject 

voor beginnende predikanten en geestelijk verzorgers van de PKN. Voor mij is het heel waardevol en leerzaam. 

Omdat dit voor jullie wat onzichtbaar is, kan ik me voorstellen dat jullie nieuwsgierig zijn wat ik daar precies doe. Ik 

geef een korte impressie. 

 

Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee dagen. We worden om maandagmorgen verwacht in Doorn. 

Meestal carpool ik met een van de collega’s hier uit de buurt. Als ik in de auto stap begint het eigenlijk al gelijk. We 

raken aan de praat over hoe het gaat met onszelf en in de gemeente. We delen wat we hopen te leren de komende 

dagen, enzovoorts. Als we aankomen staat de koffie voor ons klaar. Voor sommigen is dat echt nodig na die lange 

autorit, want mijn collega’s komen echt uit het hele land. Terwijl we druk aan het bijpraten zijn, is het toch echt de 

hoogste tijd om te beginnen. Bijpraten kan ook altijd nog tijdens het eten of met een wandeling in de pauze. We 

beginnen met een ochtendgebed in de kapel. Op de eerste dag gaan we hard aan de slag in vaste kleine groepjes 

(ongeveer zes personen). We bespreken van iedereen een casus. Misschien ken je dat vanuit je eigen werkomgeving. 

Iedereen schrijft van tevoren een gebeurtenis of vraag op. Dit kan iets zijn wat helemaal mislukte, iets waar je over 

twijfelde of juist iets wat wel goed ging. Samen met de docent kijken we: wat is hier aan de hand? Waarom? Wat 

kun je hiervan leren? Welke theologische of praktische vragen roept dit op? En kun je daar ook een antwoord op 

geven? De ervaring leert dat niet alleen je eigen casusbespreking heel leerzaam is, maar ook die van de collega’s.  

 

Op de maandagavond wordt er altijd ruimte gemaakt om in gesprek te gaan over je eigen geloof. Hoe zit het met je 

persoonlijke relatie met God? Hoe zorg je ervoor dat je als predikant ook ‘opgeladen’ blijft? We gaan aan de slag met 

verschillende bronnen van geloof. Hoe beleef je bijvoorbeeld zelf de kerkdienst? Of welke muziek/literatuur raakt 
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jou? Na het avondgebed (voor de fanatiekelingen is er nog een naborrel) plof ik moe maar voldaan in bed. Ik bel nog 

even met Benjamin en dan is het de hoogste tijd om te gaan slapen, want de wekker gaat morgen weer vroeg.  

 

Op dinsdagmorgen, na ontbijt en ochtendgebed, hebben we met elkaar een Bijbelstudie. Dit wordt steeds geleid 

door een andere collega. Daardoor komen er allerlei verschillende thema’s en vormen voorbij. De rest van de dag 

staan er workshops op het programma. Je mag zelf kiezen welke je wil volgen. Net wat je het 

leukst/interessants/nuttigst vindt. Er komen in het traject allerlei verschillende dingen voorbij zoals voorgaan, leiding 

geven of pastoraat. We sluiten de dagen weer af in de kapel met een korte viering. Zo wordt al ons harde werken en 

leren steeds ook gedragen door het gebed. Deze stilte, Bijbellezen, het samen zingen en bidden werkt ook heel 

inspirerend en bemoedigend.  

 

Ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 

Bericht van de familie van der Klis-Verduijn 

Op 1 juni 2026 hopen we (Henk en Maya van der Klis-Verduijn) 50 jaar getrouwd te zijn. 

Wij hopen dat met de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden uitgebreid te vieren. 

Wij zijn dankbaar dat wij deze mijlpaal mogen bereiken zonder “veel verdriet en zorgen".  

Een gedeelte van een spreuk die eens op een Moederdag wens van een van de zonen stond! 

Hartelijke groet, 

Henk en Maya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
INTERKERKELIJK GOSPELKOOR

     
     uit Oudewater, zoekt

          DIRIGENT(E)
     Wij zoeken iemand die :

een positief christelijke levensovertuiging heeft, de identiteit van het koor aanvoelt en 
daar rekening mee houdt.
op vakbekwame, inspirerende en ontspannen wijze leiding aan het koor geeft.
bij voorkeur tijdens repetities en kerkdiensten ook kan begeleiden op de piano.

        Over onszelf:
wij zijn een enthousiast, gemotiveerd en gezellig interkerkelijk gospelkoor met 
ongeveer 30 leden, waar christelijk geloof en het plezier in zingen ons bindt.
wij zingen een breed repertoire van o.a. Engelstalige gospel- en worshipliederen             
en Nederlandstalige liederen.
wij hebben momenteel drie stemgroepen: sopraan, alt en tenor.
onze repetitieavond is op maandag van 19.45 uur tot 21.45 uur, we staan ook open voor 
dirigenten die op dinsdagavond kunnen repeteren.
wij proberen ongeveer een keer per jaar een concert te verzorgen, werken mee aan 
kerkdiensten en hebben een themadienst waarmee we een volledige kerkdienst 
kunnen invullen.
tijdens kerkdiensten worden we naast de piano begeleid door een toetsenist.
bij concerten is er vaak een groter combo met drummer en bassist/gitarist.
bekijk onze website www.new-creation.nl voor meer informatie over ons koor en het 
repertoire en optredens uit het afgelopen jaar (Paas Sing-in, Themadienst). 

  
       Interesse? Neem contact met ons op voor een proefdirectie om kennis te maken. 
       We staan ook open voor tijdelijke invulling van deze vacature.

       Voor inlichtingen kunt u bellen met: voorzitter Judith Verwey, 06-40146355.
       Schriftelijke reacties kunt u sturen naar ons mailadres:  info@new-creation.nl.
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Hemelvaartsdag 14 mei 2026: 

dauwtrappen
Oei ik moet mij niet verslapen want om mee te gaan 

met dauwtrappen moet je op de �ets of auto om 

06.45 uur bij onze kerk zijn. Maar het regent, zoals 

zo vaak met Hemelvaart. Wat ga ik doen? Toch op 

de �ets met regenkleding en handschoenen aan 

want het is 4 graden. Gelukkig ik ben niet de enige.

Welgeteld staan bij de kerk ook startklaar, Dita, 

Trude, Kees, Karin, Cisca, Peter en Mieke, Cor, 

Jannie, Maya, Ied, Henk en Agnelle, Alda en Wim. 

Helma en Ad sluiten zich later bij de �etsers aan. 

Helaas voor Anneke, zij had zich ziek moeten 

melden. Regen, ja maar ook en mooie regenboog 

vergezelde ons naar Papekopperdijk 17.

Jan ging met de auto en Arie en andere Jan zouden 

om half 9 komen ontbijten. Alie en Cor Cromwijk 

stonden ons al op te wachten. De �etsen werden 

gauw in de schuur gezet waar de ‘ontbijt tafel en 

stoelen’ al klaar stonden.

Onze boswachter Kees gaf uitleg voordat wij op pad 

gingen. Te voet gingen wij linksaf de Papekopperdijk 

op, de bocht om waarna wij het weiland van het 

Staatsbosbeheer in gingen. Het was inmiddels droog 

geworden, hoewel onze schoenen/laarzen/broeken 

werden wel nat van het hoge gras.

Mooi om te zien dat Kees vele vragen kon 

beantwoorden en professioneel uitleg gaf.
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Wel doorlopen omdat wij voor half 10 terug wilden 

om de kerkdienst bijwonen.

Aan het einde van dit weiland konden wij via het 

hek - ja hoor die was gewoon open gemaakt voor 

ons - over de kaai terug naar ons ontbijtadres.

Om half 9 schoven alle 23 ‘dauwtrappers’ aan om

te ontbijten. Dit was door onze Hans van Dita 

gebracht.

Erg lekker, iemand noemde het zelfs een 5-sterren 

ontbijt op een 5-sterren loca*e.

Ook was het heel gezellig met elkaar.

De klok *kte echter door en om 9 uur was het,

na het uitreiken van een paar Oudewaterse kussen 

aan Alie/Cor, Kees en Dita,/Ied, *jd om op te 

breken. Even voor half 10 kwamen wij, gelukkig niet 

als verzopen ka/en, weer terug bij onze kerk.

Al met al een geslaagde dauwtrap op deze 

Hemelvaart met een leuke groep 

enthousiastelingen, een welbespraakte boswachter 

en een gastvrije loca*e voor ons ontbijt.
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E-mail adressen  
 
• administratie@protgemoudewater.nl 

• cvk@protgemoudewater.nl 

• diaconie@protgemoudewater.nl 

• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 

• kerkbureau@protgemoudewater.nl 

• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 

• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 

• ontmoeting@protgemoudewater.nl 

• ontmoetingkerk-app@protgemoudewater.nl 

• pcp@protgemoudewater.nl 

• penningmeester@protgemoudewater.nl 

• pgo_plus@protgemoudewater.nl 

• scriba@protgemoudewater.nl 

• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
• webmaster@protgemoudewater.nl 

• zalencentrum@protgemoudewater.nl 

• zwo-kia@protgemoudewater.nl 

• Exposities: expositie@protgemoudewater.nl 

 
 
 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Predikant: ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Mail: riannebogerd@protgemoudewater.nl 
Telefoonnummer: 06-49075736 
Mijn werkdagen zijn ma, woe, do, vrij 
Een mailtje of appje mag altijd! 
Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen tussen 
9:00-17.30 uur 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen 
en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,  
tel.: 06-44553010 of email:  
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op de 
PGO website: www.protgemoudewater.nl      
rubriek Zalencentrum

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting 
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillig bedrag. Als richtlijn adviseren wij € 15,00         
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden           
aangepast.                                                                                                                                                                                
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO-website.                                            
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en  
adres - op een  zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast dank voor uw bijdrage! 
 

Onze eigen Ontmoetingskerk app! 
Ben jij er al onderdeel van?  
 
Je kunt door middel van het scannen van de QR-code de app downloaden.  
Ook kun je de Ontmoetingskerk app via computer of laptop gebruiken. 
Mocht je hulp nodig hebben bij het installeren of bij het gebruik van de app,  
vraag dan iemand die de app al in gebruik heeft, spreek één van de leden  
van de beheergroep van de app aan (Ko, Arjan, Robert-Jan, Carla) of stuur een  
e-mail naar ontmoetingskerk-app@protgemoudewater.nl 
Wij willen je graag helpen! 
 
De app is er voor en 
door leden van de PGO! 
 
 
 
 

 

 






